
Peter Verhelst: ‘Voor het vergeten’ Uitgeverij De Bezige Bij, Amsterdam 2018 ISBN 
9789403105208 ( Hartfalen/ Hartaderbreuk/ Dood/ Rouw/ PO/AG) Zie ook: 
www.debezigebij.nl  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Onverwacht overlijdt de moeder van Peter Verhelst. Maanden later begon 
hij te schrijven aan Voor het vergeten.  
Dit is evenwel geen moederboek, en ook geen boek over de dood, maar een 
hartstochtelijke ode aan ons hakkelende, tastende verzet tegen betekenisloosheid en 
verdriet. Verhelst probeert met handen en voeten iets vitaals te scheppen. Iets wat we 
ons blijvend kunnen herinneren. Om eindelijk te kunnen vergeten.’ 
 
 
Citaat: ( zie https://www.debezigebij.nl/boeken/voor-het-vergeten/ ) ‘Wat kun je 
anders doen dan kijken, opnieuw kijken, beter kijken, betasten met je ogen, ruiken en 
luisteren en proeven met je ogen, elk detail, elke kleurschakering, elke welving, elke cel, 
ín elke cel, in de hoop nooit te vergeten, in de hoop niet verloren te laten gaan, voor altijd 
bij je te kunnen houden – had ik maar beter gekeken, elk detail, elk geliefd detail, elke…’ 
http://beeld.boekboek.nl/BBBB/p/9789403105208/rea9789403105208.pdf  
 
Over de schrijver: 
Peter Verhelst (1962) is een Vlaams dichter, romancier en regisseur, sinds 2006 als 
regisseur en schrijver verbonden aan het theaterhuis NTGent.. Hij debuteerde in 1987  
met de dichtbundel Obsidiaan en ontving voor zijn werk diverse prijzen, Zie ook: 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Verhelst  
 
Recensies/Extra: 
https://www.volkskrant.nl/boeken/peter-verhelst-schrijft-tegen-de-abrupte-dood-in-
sterke-gedichten-en-protserig-proza~a4594668  
‘(…) Zoals zijn moeder door een hartaderbreuk was getroffen, zo waren de zoon de 
wapens uit handen geslagen waarmee hij zich normaliter kon handhaven. 
 
Aan de hand van voorbeelden uit mythen, andere literatuur, schilderkunst en fotografie 
laat de schrijver zien wat hij doet om zich 'weer verbonden te voelen - of op zijn minst 
minder verlaten'. Hij maakt er veel werk van om een begrip als de metafoor uit te leggen, 
die het bekende door associaties in contact brengt met een andere wereld, zodat je uit 
ingesleten manieren van denken kunt treden. Bij uitstek geschikt, zou je zeggen, voor 
iemand die door iets schokkends met stomheid geslagen is.  
(…)’  
 
http://cobra.canvas.be/cm/cobra/boek/1.2221732  
Voor het vergeten - Peter Verhelst 
Zolang we niet vergeten, gaat niets verloren. 
 
Laten we dus vergeten, maar alleen 
zoals we door te praten iets uiterst traag kunnen laten verdwijnen - daar, 
zie je het, zie je het nog nauwelijks, tegen de zon in? 

http://www.debezigebij.nl/
http://beeld.boekboek.nl/BBBB/p/9789403105208/rea9789403105208.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Verhelst
https://www.volkskrant.nl/boeken/peter-verhelst-schrijft-tegen-de-abrupte-dood-in-sterke-gedichten-en-protserig-proza~a4594668
https://www.volkskrant.nl/boeken/peter-verhelst-schrijft-tegen-de-abrupte-dood-in-sterke-gedichten-en-protserig-proza~a4594668
http://cobra.canvas.be/cm/cobra/boek/1.2221732


 
Zolang we niet vergeten dat iets van ons niets verloren mag gaan, eindelijk- 
 
zoals er een zwijgen bestaat dat tegelijk een vorm is van zingen 
dat een vorm is van dragen, een lichaam zo te dragen 
dat het door ons heen, alsof het uiterst traag voorover valt, iets als glas 
onder vel, broos glas, misschien is dat het lichaam 
dat als een wijnglas zingend 
zwijgend gedragen wil worden, dat wij het zo in de lucht heffen 
dat het almaar lichter wordt - daar, zie je het, zie je het nog, nauwelijks 
tegen de zon in? 
 
-brengen de kleuren waarin het breekt ons misschien naar huis terug. 
 
 


