
Caroll van Beek: ‘De game is over, maar liefde sterft niet. Uitgeverij Free Musketeers, 
Zoetermeer 2015.(Kanker/ Lymfklierkanker/ Uitzaaiingen/ Dood/ Rouw/ Alternatief/ 
PO) Zie ook: www.freemusketeers.nl  
 
Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Een aangrijpend verhaal over een moeder die afscheid moet nemen van haar kind 
die na een ziekte van vier maanden overlijdt op 35-jarige leeftijd. Tegelijkertijd moet ze ook de 
familie en haar vriend loslaten die niets van haar verdriet begrijpen. 
De diepgang van loslaten, kracht, teleurstellingen, humor, haat en liefde bereiken hoogtepunten 
in alle facetten. Door die kracht, begrip en waardering voor elkaar en de onuitsprekelijke liefde is 
er weer harmonie in het gezin gekomen en vinden ze steun bij elkaar mede door de telepathische 
gesprekken met haar zoon. Soms moet je verdwalen om elkaar weer te kunnen vinden.’ 
 
Over de schrijfster: 
Caroll van Beek (Hillegom, 1947) schrijft om haar gevoelens te uiten.  
Zie ook: http://www.caroll.nl/boeken.htm  
‘Caroll van Beek was born in 1947 in Hillegom The Nederland. She grew up in a creative family 
and established herself as an independent enterprising women. She writes to express her feelings 
and is clearly determined to accomplish anything she desires. She grew up in a creative family 
and established herself as an independent enterprising women.’ 

 
Extra: 
http://www.caroll.nl/boeken.htm  
http://shop.lecturium.nl/boek/8117/De%20game%20is%20over,%20maar%20liefde%2
0sterft%20niet  
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