Ann Pype: ‘Je blijft bestaan’ Uitgeverij Boekscout, Soest 2018 ISBN 9789402223668
(Baarmoederhalskanker/ Dood/ Emoties/ Rouw/PO/ED) zie ook www.boekscout.nl

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Covertekst: ‘Joke kreeg een dag voor haar 37ste verjaardag te horen dat ze
baarmoederhalskanker heeft. De strijd heeft twee jaar geduurd. De laatste drie maanden
in het leven van Joke verliepen met ups en downs. Ondanks alle verdriet en pijn heeft
Joke heel veel liefde mogen ervaren in haar laatste weken. Ze heeft bewust afscheid
genomen van haar twee jonge kinderen, haar ouders, zussen en haar vele vrienden.
Samen met Ann, haar beste vriendin, heeft ze alle voorbereidingen getroffen voor haar
begrafenis. Joke heeft bewust naar haar dood toegeleefd, en ze haalde alles uit elke dag,
ondanks de pijn die ze had. Uiteindelijk heeft Joke gekozen voor euthanasie, omdat de
pijn ondraaglijk werd. In Je blijft bestaan lees je Jokes verhaal.’

Over de schrijfster:

Ann Pype (54) is moeder van 7 kinderen en intussen grootmoeder van haar zevende
kleinkind en schrijfster. Ze verloor haar beste vriendin, Joke Pype, aan kanker. Sinds
1993 is zij ook Healing therapeut.

Zie ook: https://www.facebook.com/Healing-therapeute-Ann-Pype-500136490339248/
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=6398 "Toen de vader van Joke op
sterven lag ontdekte ik de gave om mensen te helpen overgaan en de familie te
begeleiden in dat rouwproces. Door alle emoties ter sprake te brengen kunnen zowel de
patiént als de naasten inzicht krijgen in wat ze mogen verwachten. Uit mijn ervaring
weet ik dat de patiént op een bewuste manier kan overgaan, en de naasten op die manier
vlugger de dood van een dierbare kunnen aanvaarden en verwerken."

Inzien:

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=6398

‘Jij zit al klaar in je rolstoel met het vooruitzicht om een lekkere pizza te eten, één van je
lievelingsgerechten.

Mira zit ook in haar rolstoel.

Plots neemt ze je hand en zegt: "Mama, ik vind het zo erg dat je zal doodgaan!" Ze kijkt je
daarbij zo meelijwekkend aan.

Die woorden van dit kleine meisje overvallen iedereen.

Het is zoals een bom die inslaat.

Als men een slag in het gezicht zou hebben gehad, men zou er niet méér van verschieten.
Tezelfdertijd is ze daar weer ... de harde realiteit!

Jij zegt tegen Mira: "Ik vind het ook heel erg."” Door die plotse uitspraak van Mira kan je
je niet meer bedwingen en je begint te wenen. (...)

Ik neem je eens goed vast en zeg: "Het zal allemaal wel in orde komen met Mira.

Het is misschien goed dat ze het eens verwoordt, nu weet je ook wat er in haar omgaat."
"Ja, dat is waar”, snik je terwijl je de tranen van je wangen wegveegt.

Ondertussen heeft je moeder zich over Mira ontfermd.

Ook je moeder heeft tranen in haar ogen van die plotse confrontatie.’
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