Ad Kaatee: ‘Blijven spelen’ Uitgeverij Pumbo, 2018. ISBN 9789463454131 (Geestelijke
gezondheidszorg/ Kind en ouders/ Afhankelijkheid/ Veerkracht/ED) Zie ook:
www.pumbo.nl

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Covertekst: ‘Adriano’

‘Blijven spelen!” is een autobiografie.

De auteur wordt in 1957 geboren op de Amsterdamse Wallen.

Als oudste zoon van een ‘foute Nederlander’ die tijdens de Tweede Wereldoorlog als
kampbewaker werkte voor het Duitse leger.

In een gewelddadig milieu van mishandeling en misbruik, kent hij geen regels of wetten
en groeit op zonder normen of waarden.

Muziek wordt zijn houvast in een strijd om te overleven.

Muziek én een aantal bijzondere mensen op zijn pad.

Den Haag, 2018’

Over de schrijver:

Zie: https://www.linkedin.com/in/ad-kaatee-696523170/?originalSubdomain=nl
Recensies/Extra:
https://www.boekenbestellen.nl/boek/blijven-spelen/9789463454131

https://www.nre.nl/nieuws/2018/09/28 /ik-krijg-de-rillingen-als-ik-aan-mijn-vader-

denk-a1918430
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