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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Covertekst: ‘Leven met autisme in de jaren ‘70 en ‘80 van de vorige eeuw was moeilijk. 
De schrijfster vertelt hoe haar leven door autisme gekenmerkt werd zonder dit ooit te 
hebben geweten. Pas op haar 47e werd de diagnose gesteld en is ze op zoek gegaan naar 
wie ze werkelijk is. Haar schrijven, van onder andere blogs, heeft haar hierbij geholpen. 
In drie delen neemt ze de lezer mee in haar zoektocht, laat ze mee snoepen van enkele 
blogs en legt ze op een grappige en duidelijke manier uit hoe specifiek haar autisme eruit 
ziet.’ 
 
Over de schrijfster: 
Covertekst: ‘Annet Bijsterveld (1968) woont met haar drie zoons in Amersfoort en heeft 
eigenlijk altijd al geschreven. Sinds zij met het vermoeden van autisme rondliep heeft ze 
hierover een boek willen schrijven. Sinds haar definitieve diagnose is ze hier ook echt 
mee begonnen. Een bewogen leven met veel verdriet en pijn hebben haar gevormd. Toch 
heeft dit haar niet klein gekregen. Met een innerlijke kracht heeft ze zich staande weten 
te houden in de maatschappij die haar nooit begreep. Met dit boek probeert ze een deel 
van deze onduidelijkheden weg te nemen.’ 
 
Recensies/Extra: 
https://www.ad.nl/amersfoort/met-elkaar-praten-over-anders-zijn~a4a7473b/  
https://annetbijsterveld.auteursblog.nl/  
https://www.watvindik.nl/users/annet-bijsterveld  
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