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Soort boek/Ziekte/Stijl:
Covertekst: ‘Elke avond ga ik slapen en hoop dat ik de volgende dag niet meer wakker
word.’

Het leven van Eelco de Gooijer (1978-2016) werd gekenmerkt door psychisch lijden. Al
op jonge leeftijd kwam hij in contact met de hulpverlening en kreeg hij verschillende
psychiatrische diagnoses. Niets deed echt recht aan zijn problematiek. Uiteindelijk is
gekozen voor de hoofddiagnose PDD-NOS. De struggle of live heeft hij verloren en zijn
euthanasiewens werd op grond van psychisch lijden gehonoreerd. Op 23 november 2016
is Eelco, gesteund door zijn naasten, in alle rust overleden.

Eelco wilde niets liever dan ondraaglijk psychisch lijden bespreekbaar maken. Hij was
60k gedreven belangenbehartiger. Tot aan zijn dood schreef hij blogs bij ‘BroedplaatsZ’
in Tilburg. Op indringende wijze maakte hij de lezer deelgenoot van zijn twijfels en
angsten. Hij nam daarbij geen blad voor de mond. Eelco was kritisch naar de
hulpverlening en eerlijk over zichzelf.

Over de schrijver:

Eelco de Gooijer (1978-2016) werd in Tilburg geboren. ‘Op zijn derde vond het eerste
contact met hulpverleners plaats, iets dat heel zijn leven zal blijven. Eelco werd met
verschillende psychiatrische stoornissen gediagnosticeerd. Veel diagnoses deden geen
recht aan de problematiek en stoornis van Eelco. Zoals hij het zelf verwoordde: ‘Mijn
diagnose moet nog in de DSM worden vastgesteld.” Uiteindelijk is gekozen voor de
hoofddiagnose PDD-NOS.

Op zijn 12¢ heeft hij het ouderlijk huis verlaten voor behandeling in verschillende
instellingen. Naast zijn Wajong-uitkering heeft hij altijd vrijwilligerswerk gedaan. Eelco
was maatschappelijk betrokken, had overal een mening over en liet die horen ook.

Hij vroeg hulp bij het leren omgaan met zijn beperkingen en om de kwaliteit van zijn
leven te verbeteren. Dat gevecht heeft hij verloren. Op 23 november 2016 is Eelco,
gesteund door zijn naasten, in alle rust overleden. Hij het leven via de voordeur mogen
verlaten.” (Eelco de Gooijer, 2018, p.5)

Inzien:

https://broedplaatsz.nl/author/eelco/

Recensies/Extra:

Met 't is goed zo, is het nog niet af. Bij deze blogs is een dvd bijgevoegd met de
documentaire 't Is goed zo. Op weg naar een waardige dood van Jesse van Venrooij. Het


https://broedplaatsz.nl/author/eelco/

is een intieme film die Eelco en zijn naasten op gevoelige wijze in beeld brengt tijdens
het euthanasietraject. https://cinecrowd.com/nl/eelco-kiest-voor-de-dood

‘Indringende docu over de laatste momenten van Eelco

TILBURG - Bijna een jaar na het overlijden van Eelco de Gooijer is er een documentaire
in de maak. De Gooijer greep zijn keuze voor euthanasie aan om de discussie over
psychische lijden op gang te brengen.’” https://www.bd.nl/tilburg/indringende-docu-
over-de-laatste-momenten-van-eelco~aeb73828/

Twee jaar na dood Eelco de Gooijer: 'Dat hij euthanasie heeft gekregen gaf ons weer
rust’
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2889362/Twee-jaar-na-dood-Eelco-de-
Gooijer-Dat-hij-euthanasie-heeft-gekregen-gaf-ons-weer-rust
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