Frans Corstens: Kroniek van een handbewogen leven, Uitgverij Roelants, 2019, ISBN:
9789074241403 (Dwarslaesie, Acceptatie, Coping, Deskundigheid, Veerkracht)

Soort boek/ziekte/stijl:

Na een val van een dak belandde Frans Corstens (1944) op 13-jarige leeftijd voor de
rest van zijn leven met een totale dwarslaesie in een rolstoel. Hij werd opgevangen en
weer ‘op de been’ geholpen door een oom en tante. Hij negeerde een verbod van de
toenmalige autoriteit van de Medische Faculteit in Nijmegen en ging geneeskunde
studeren. Hij had een volstrekt normaal en in vele opzichten intensief
studentenleven, werd arts, internist, vervolgens nucleair geneeskundige, hoogleraar,
afdelingshoofd en ten slotte decaan van de Medische Faculteit en vicevoorzitter van
de Raad van Bestuur van het Radboudumc in Nijmegen.

Deze Kroniek belicht een aantal saillante belevenissen en ervaringen uit zijn leven tot
op heden, voorjaar 2018.

Over de schrijver:

Frans Corstens (Helvoirt, 1944) specialiseerde zich na zijn studie geneeskunde tot
internist en nucleair geneeskundige . Hij was afdelingshoofd, hoogleraar, voorzitter
van de medische staf en bestuurslid van het Radboudumc en het VUmec. Hjj is ridder
in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Recensies/Extra:

“Kroniek van een handbewogen leven is de treffend gekozen titel van een keurig
verzorgd boek met in elf hoofdstukken het levensverhaal van de markante, alom
gelauwerde Nijmeegse hoogleraar en bestuurder Frans Corstens (1944), die op 13-
jarige leeftijd na een val een totale dwarslaesie kreeg. Hij schreef het liggend op een
speciaal bed tijdens de klinische behandeling van al jaren bestaand decubitus. Het
boek leest als een trein.” (Medischcontact.nl)

https://www.nre.nl/nieuws/2019/03/08/ik-durfde-niet-te-klagen-want-het-was-
mijn-eigen-schuld-a3952580
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