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Uitgeverij Boekscout, Soest, 2019. ISBN: 9789463899208 (Automutilatie, Depressie,
Anorexia, Autisme, Trauma, Geestelijke gezondheidszorg, Angst, Coping, Emoties, ED)

Soort boek/Ziekte/Stijl:

Op je negende te maken krijgen met psychische problemen... Hoe pak je dat aan? Ze
leeft niet, ze overleeft, Schrijven om emoties te kunnen uiten. Schrijven om de donkere
tijden een plek te kunnen geven. Hoe leef je als je overleeft? Hoe leef je met complexe
psychische problemen? Ze valt en staat op, In de gedichten wordt het duidelijk dat ze
vaker valt dan opstaat. "Het komt goed." Ze blijft het herhalen. Ooit komt het goed. Het
is alleen nog een grote zoektocht hoe.

Over de auteur:

Ilse de Boer van twintig komt uit Drenthe en woont met haar lieve dieren bij haar
ouders in. Ze heeft veel meegemaakt en uit zich door gedichten te schrijven. Ook wil ze
hiermee bereiken dat andere mensen met psychische problemen zich minder alleen
hoeven te voelen en dat het taboe rondom psychische stoornissen wordt doorbroken.

Korte bespreking:

Ilse de Boer schrijft in haar voorwoord dat ze gedichten schrijft in de donkere perioden
in haar leven en dat daardoor haar gedichten erg donker zijn. Dat is ook zo. In haar
gedichten gaat ze in op hoe ze denkt over zichzelf en waar ze mee worstelt: stemmen in
haar hoofd, haar strijd met eten, schuldgevoel naar haar omgeving, zelfhaat, de grote
wens om zich beter te voelen en de wanhoop als dit keer op keer niet lukt. Ook laten haar
gedichten de worsteling zien tussen het willen zwijgen over pijn en de wens om wel gezien
en geholpen te worden.

Door haar gedichten te delen wil ze anderen die kampen met vergelijkbare problemen
zich minder alleen laten voelen en het taboe rondom psychische stoornissen doorbreken.
Daarnaast wil ze duidelijk maken dat de hulpverlening tekort schiet in Nederland. Dit
lees je in de gedichten met name terug in de ervaring dat hulpverleners zich geen raad
met haar weten en het gevoel dat ze daardoor krijgt dat ze haar niet willen helpen.

Wat viel op:

De korte gedichten geven een inkijkje in het hoofd van de auteur en brengen de enorme
wanhoop, het gevoel van hulpeloosheid en uitzichtloosheid en de grote wens zich beter te
voelen op een indringende manier over.

Citaten:

Prik maar door mij heen, geloof mijn “het gaat goed” niet.
Het gaat niet goed.



Prik door mijn woorden en gevoel heen.

Laat mij maar janken, want de tranen zitten zo hoog

Laat mij maar schreeuwen van verdriet.

Verdriet die je misschien niet ziet.

Ik verberg zoveel, prik er alsjeblieft doorheen. (fragment uit het gedicht Prik door mij
heen p.27)

Ik weet wanneer ik hulp moet vragen.

Ik weet wat ik wel en niet moet en mag doen.

Maar dan kom ik weer bij het uitvoeren.

Ik weet het allemaal!

Ik probeer het allemaal!

Ik doe het allemaal!

Ik ga alle stapjes na.

Ik geeft steeds vaker aan dat ik hulp nodig heb.

Maar voor mijn gevoel is alle hulp te laat. Voor mijn gevoel ben ik niet te helpen.
Het is te vaak gezegd dat ze het uberhaupt niet weten met mij.

Ik weet echt hoe alles moet

Maar ik kan het gewoon niet.

Het helpt mij niet. (fragment uit het gedicht Ik weet hoe het moet p.49)

Inzien:
https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=10342 - inkijk

Extra/Recensies:

Dekrantnieuws.nl| Donkere gedichten geven unieke inkijk in gedachten van iemand met
depressie
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