Evi Stomp: ‘Help, een relatie!’ Uitgeverij Boekscout, Soest 2013 ISBN
9789462062481 ( Borderline/ED/1) Zie ook www.boekscout.nl

Soort boek/Ziekte/Stijl: Boek van 248 pagina’s waarin Evi Stomp beschrijft
hoe ze als meisje van 17 met Borderline haar eerste drie relaties heeft ervaren. Ze
schrijft over verliefd worden en zijn, over verwikkelingen, en hoe de relaties
verliepen. Ze beschrijft hoe intens ze een en ander beleeft en hoe dat haar leven op
z'n kop zette. Eerder schreef zij: Het dagboek van een pechvogel(2011)

Over de schrijfster:

Evi Stomp (1991) werd geboren in Capelle a/d IJssel, maar groeide op in
Groningen. Toen zij 17 was werd zij gediagnosticeerd met ADHD, PDD-NOS en
borderline. Zij volgde een tijd lang een reguliere middelbare beroepsopleiding
maar werd daar enorm gepest, stopte met de opleiding. Ze schreef van jongs af
aan verhalen, heeft nu twee boeken op haar naam staan.

Evi: “Als gediagnosticeerde Borderliner vind ik het belangrijk om het verhaal
erachter te vertellen, de onzekerheden, emoties en valkuilen op papier te zetten
voor lotgenoten, familie/vrienden van lotgenoten en geinteresseerden. Ik hoop
van harte dat mijn poging tot een helpende hand zijn vruchten af zal werpen.”
(Boekscout.nl)

Korte Beschrijving:

Evi Stomp beschrijft hoe zij als 17-jarig meisje heftig verliefd werd op Max, die ze in
Groningen leerde kennen. Ook Max was verliefd op haar. Evi ging toen nog naar
school en woonde bij haar moeder. Ze beschrijft hoe ze aan niets anders meer kon
denken dan deze verliefdheid, hoe hun relatie verliep, geen stand hield. Een periode
met veel verdriet volgde waarna ze nog twee relaties had, met Danny en daarna met
Tom die ook niet goed gingen. Evi ging automutileren door alle complicaties waar ze
mee te maken kreeg. Ze was volop aan het puberen en had last van gevoelens die
extremer zijn door haar Borderline, maar meerdere pubers ook zullen herkennen. Ze
was wel erg onzeker als liefde, seks en vriendschap op haar pad komen. Uiteindelijk
besloot ze een jaar geen relatie aan te gaan, om bij zichzelf te blijven.

Wat viel op:

Hoe heftig verliefd zijn voor Evi is. Het lijkt er in het boek ook op dat ze pech heeft
met de vriendjes die ze ontmoette.

Hoe internet een rol speelde in haar dagelijks leven. Dat ze ging auto mutileren
vanwege de tegenslagen die ze tegenkwam. Hoe belangrijk Evi’s moeder en oma voor
haar waren. Het zijn mensen die ze kan vertrouwen en waar ze op kan leunen. Ook al
kreeg ze met haar moeder een heftige ruzie.

Citaten:

Pag.13: ‘Het allereerste wat ik doe als ik thuiskom is me aanmelden om max toe te
voegen. De eerste tien minuten daarna doe ik niets anders dan staren en hopen dat
hij online komt, maar ik heb weer eens ouderwets pech.’

Pag.49: ““Tk ben geen maagd meer,” zeg ik tegen mama. Onomwonden, alsof het niets
is.’


http://www.boekscout.nl/

Pag.85: ‘Ik besluit om met oma te gaan praten, misschien weet zij wat ik kan doen om
Max los te laten. (...) “Je moet meer in je dagboek gaan schrijven”, zegt ze dan tegen
alle verwachtingen in.’

Pag.195: ‘Intens verdriet bekruipt me als een eng insect, en dan voel ik iets wat ik heel
lang niet gevoeld heb. Desondanks weet ik dat ik er niet aan kan ontsnappen.(...) met
een uiterste voldoening voel ik hoe het glas in mijn vinger snijdt, en het volgende
moment trek ik een lijn op mijn arm.’

Pag.232-233: ‘Het wordt tijd voor een nieuwe ik. Ik besluit in mijn hoofd een lijstje te
maken met alle tekortkomingen waar ik tegenaan loop.
Laag zelfbeeld (...) Jaloezie (...) Ik wil voor mezelf kiezen, Ik ga voor mezelf kiezen.

Pag.247 ‘ Lieve jij,
Dit is mijn verhaal, en ik kan alleen maar hopen dat je er iets van geleerd hebt. (...)
Maar bovenal hoop ik dat jij je nu iets minder alleen voelt.’

Recensie/Extra: http://www.eemsbode.nl/nieuws/13434/evi-stomp-schrijft-
tweede-boek-over-leven-met-borderline/



