
Recensent: Floris van der Velde

Herman Finkers: “Na de Pauze” Uitgeverij Thomas Rap, Amsterdam 2009. ISBN

9789060058039 (Kanker/ Leukemie/Chronische lymfatische leukemie (CLL))/1)Zie

ook www.thomasrap.nl

Soort boek / Stijl/ Ziekte: Na een podiumstilte van zeven jaar komt Herman

Finkers met een nieuwe avondvullende voorstelling waarin hij zijn leven en ziekte

overdenkt. Hij kreeg in 2001 Chronische lymfatische leukemie.

Na de pauze is het boek bij de gelijknamige voorstelling, met de volledige theatertekst

en de belangrijkste verhalen uit het programmaboekje.

Motto:

Het oog ziet niet wat er op het netvlies valt.

Het oor hoort niet wat het trommelvlies doet trillen.

Het ziet en hoort wat in het hart ligt.

Over de Schrijver: Op negen december negentienhonderdenvierenvijfig werd

Herman Finkers geboren in Almelo. Deze klap is hij nooit meer te boven gekomen.

Vanaf 1979, als hij bij Cameretten de 2e prijs, de Publieksprijs én de

Persoonlijkheidsprijs wint is Herman fulltime bezig met het maken van

theaterprogramma’s. www.hermanfinkers.nl

Korte beschrijving: Herman Finkers werd moe van zijn eigen pretentieloze droge

humor, waarmee hij jarenlang volle zalen trok. Hij besloot daarom een pauze in te

lassen. Dan blijkt dat hij chronische lymfatische leukemie heeft.

Na zeven jaar zonder optreden komt hij met een nieuwe voorstelling welke alom

wordt geprezen. Na de pauze is een bespiegeling van alles wat hij in die jaren

meemaakte. Het boek is een verzameling van de volledige theatertekst en de

belangrijkste verhalen uit het programmaboek, waaronder een essay over Gerard

Reve.

Dat het een theatertekst betreft zwakt de kracht van het boek geenszins af. De korte

verhalen, versjes en liedjes vormen een natuurlijk geheel. Vol humor geschreven

maar serieuzer dan wat je van Finkers gewend bent, wat natuurlijk ook niet gek is.

Alhoewel de ziekte niet het hoofdonderwerp is en hij niet echt in details treedt geeft

het mooi weer hoe hij ermee omgaat en wat voor een impact het op zijn leven heeft.

Het resulteerde in een moment van bezinning. Over wat nu echt belangrijk is in zijn

leven. Het boek en de voorstelling zijn daarom aan te raden voor een ieder, met

misschien niet dezelfde kijk op het leven, maar wel met interesse voor de ander.

Wat viel op: Misschien lijkt het op het eerste oog dat Finkers heel losjes met zijn

ziekte (en vrouw) omgaat. Dit kan confronterend zijn voor mensen die met iets

soortgelijks kampen. Alleen schuilt er achter de grap een grote diepgang, en een grote

liefde voor het leven en zijn vrouw. Het lijkt erop dat hij hiermee met zijn lot in het

reine is gekomen.



Citaten: Over de eerste symptomen: “Ik keek die bewuste ochtend in de spiegel en ik

zag een enorm bezopen, afgetrokken, vlekkerig gezicht. En dat vlekkerige was niet

normaal.”

Mijn opa lag op sterven, en op een gegeven ogenblik zei de dokter: "Ja, hij is

overleden." Waarop mijn opa zijn ogen opensloeg, en zei: "Ik ben nog niet deud

heur". Waarop mijn oma zei: "Houdt oe stil Wilm, dokter zalt toch wel better witten

als ie."

Over wat je al niet meemaakt in de wachtkamer: “De regen kletterde maar op het

glazen dak van dat ziekenhuis. Het was bouwvakantie en een van de patiënten zei: ‘Je

zult maar met dit weer in een tentje zitten.’Ik zei: ’Nee, dan kun je maar beter in het

AMC zitten.’

In folder stonden de symptomen van mijn aandoening nog eens netjes op een rij:

"Moeheid, keelklachten, opzette lymfeklieren... en een uitgedroogde vagina... niet alle

klachten herkende ik zo één, twee, drie onmiddellijk... maar ja dacht ik, ik begin nog

maar net.

Het is wel aan te raden je leven nog maar eens goed onder de loep te nemen, en waar

nodig drastische maatregelen te nemen. Zo ben ik met een aantal mensen radicaal

gekapt, en dat bevalt hen uitstekend!

Recensies:

http://www.leukemie.nfk.nl/verwijsgids/boeken_over_leukemie/_pid/content1/_rp

_content1_elementId/1_220558

http://vorige.nrc.nl/kunst/article1851705.ece/Recensie_Nieuwe_voorstelling_Herm

an_Finkers_uniek

http://www.katholieknederland.nl/opinieendebat/recensies/detail_objectID695568.

html

Vermeldingswaardig: De volledige theatervoorstelling is verkrijgbaar op DVD.

Tevens is er een CD/DVD uitgebracht met zestien liedjes uit de theatervoorstelling, in

nieuwe studioversie met videoclip.

Thema’s: liefde, ziekte, vriendschap, dood, religie


