Recensent: Marja Schouten

Roek Lips: ‘Het boek JOB’ Uitgeverij Prometheus, Amsterdam 2013. ISBN:
978 90 446 2262 1. (Rouw/ Ongeval/ PO/ AG/ 1) Zie ook:
www.uitgeverijprometheus.nl

Soort boek/Ziekte/ Stijl:

Een relaas van een vader die op 17 oktober 2011 plotseling zijn
achttienjarige zoon Job verliest. Job lift met een paar vrienden naar Spanje en
verdrinkt in de zee bij San Sebastian. Alle zoektochten ten spijt wordt het
lichaam van Job nooit gevonden.

Roek Lips beschrijft hoe hij probeert om te gaan met het diepe verdriet en
de leegte en wat de impact is van deze noodlottige gebeurtenis op zijn leven.
Tijdens het schrijven krijgt Lips beter contact met zijn eigen vader wiens vader
verdronk toen hij achttien was, een gesprek dat hij nooit eerder kon voeren.

Roek Lips heeft een mooie, aangename stijl van schrijven waardoor je als
lezer van begin tot einde geboeid blijft.

Over de schrijver:

Roek Lips is netmanager voor Nederland 3 bij de Nederlandse Publieke
Omroep. Hij heeft meer boeken op zijn naam staan. Ben ik in beeld?, (2011)
over de rol van de publieke omroep en de sociale media.

Eerder schreef hij: De dood is gek, en Godvergeten.

Korte beschrijving:

Het is een minutieus verslag van een helletocht van een vader op zoek naar
zijn zoon Job, die in zee bij San Sebastian is verdronken. Job gaat daar met
een paar vrienden heen voor een liftwedstrijd: wie bereikt liftend als eerste
San Sebastian. De volgende dag gaan ze in zee zwemmen. Job raakt in
moeilijkheden, zijn vriend Wouter probeert hem te redden, maar wordt
overspoeld door een hoge golf en moet Job loslaten. Wouter wordt gered door
een paar surfers. Hij stuurt meteen een sms aan Jobs vader om het gruwelijke
nieuws te vertellen.

Lips, inmiddels hertrouwd, scheurt met zijn ex-vrouw Petra - de moeder van
Job - onmiddellijk naar San Sebastian waar zijn vrienden verslagen in een
hostel verblijven. Een grootscheepse reddingsactie komt op gang. Vier dagen
lang rukken helikopters uit, reddingsboten, waterscooters en duikers, maar
zonder resultaat. Het Spaanse gezegde dat de zee van San Sebastian altijd
teruggeeft, met andere woorden dat een lichaam altijd gevonden wordt, blijkt
een loze kreet. De reddingsacties breiden zich uit naar Frankrijk, maar
vergeefs. Dan beseft Lips dat hij het lichaam van Job nooit zal kunnen
vasthouden en dat het daarom moeilijker is om hem los te laten.

Na zes weken hebben de reddingsbrigades de hoop definitief opgegeven dat
Job ooit gevonden wordt. Lips besluit een procedure te starten om Job te laten
doodverklaren. (Bij vermissing wordt normaliter een termijn aangehouden
van vijf jaar).

Dit lukt. Tot tweemaal toe wordt een afscheidsceremonie gegeven met
vrienden en familie. Een paar weken nadat Job verdronken is, worden


http://www.uitgeverijprometheus.nl/

ballonnen opgelaten in het bos. Daarna wordt een groot afscheid
georganiseerd in het theater Gooiland.

Tijdens het schrijven raakt Lips steeds meer in gesprek met zijn vader die
nauwelijks meer kan praten omdat hij lijdt aan een vorm van Parkinson. Dan
komt de schrijver eindelijk iets te weten over zijn grootvader die bij een
ontploffing in het IJ is verdronken toen zijn vader achttien was, iets waar thuis
nooit over gesproken werd.

Door zijn verhaal strooit Lips korte dialogen en sms’jes, vooral van Job.
Deze geven een extra dimensie aan het boek. De liefdevolle relatie van vader
en zoon wordt op deze manier tastbaar. Je krijgt ook een idee hoe betrokken
Lips is met de vrienden van Job en hoe zorgvuldig hij omgaat met zijn naasten,
zijn ouders en kinderen. Ook toont hij zijn liefde voor zijn tweede vrouw
Mientje, die hem alle ruimte geeft zijn verdriet te verwerken. Zo weet Lips de
lezer mee te voeren naar zijn zoektocht: ‘Hoe nu verder.’

Een knieval voor Lips en ook een diepe buiging voor zijn vrouw Mientje!

Wat viel op
Lips heeft een subliem gevoel voor details en een bijzonder aangename stijl
van schrijven.

Citaten

(pag.7, Proloog en pag 270). ‘Meeuwenlaaan, Amsterdam-Noord. Via de
Gedempte Insteekhaven naar de Noordwal. ‘Bestemming bereikt.’... Dit is de
plek waar ik aan de hand van de foto inschat dat het gebeurd moet zijn. Het
water klotst tegen de kade en weerspiegelt de oranje gloed van het wolkendek.
Een vroege ochtend in 1949. Mijn grootvader was veertig, mijn vader achttien.
Voorpaginanieuws. Nu sta ik er. Een vroege ochtend, 2012. Mijn zoon Job was
achttien jaar. Voorpaginanieuws. Ik sta hier en het is alsof het zwarte water
opengaat, lichter wordt en kleur krijgt...En terwijl ik naar het water kijk, begin
ik te huilen. Mijn tranen, de tranen van mijn opa, van mijn vader en de tranen
van Job.’

(pag.51) ‘Er komen donkere wolken aangedreven over zee. .. Een
waterscooter vaart in de baai met twee personen in het rood met witte kleding
en een rode helm Achter de waterscooter drijft een brancard waarop een
lichaam kan worden vervoerd...Het geluid van een helikopter is weer
oorverdovend...Ik ga achter Petra staan en sla mijn armen om haar heen, met
mijn handen op haar buik. Op het moment dat ik haar aanraak, begint ze te
huilen, Steeds harder en intenser. Het huilen gaat over in brullen.
Hartsverscheurend. Ik blijf achter haar staan en hou haar buik vast. De buik
waar Job uit is geboren.’

(pag.145) ‘Rechts voor op het toneel blijf ik staan, met mijn gezicht naar de
zaal toe. Ongeveer op de plek waar ik denk tijdens het afscheid iets te zeggen.
Ik kijk naar de lege stoelen en stel me voor dat mijn vader links voorin de zaal
zit. En Luc en Anna en Ischa. En dan ineens dringt het tot me door wat er van
mij dan verwacht zal worden. Wat mijn taak die avond zal zijn: Ik moet hier
als vader Job doodverklaren.’

(pag.259) ‘Rouwen is toch een mentale ziekte. Via internet vind ik een
aantal artikelen waarin wordt opgemerkt dat in het concept van de nieuwe
editie van de DSM — het handboek voor psychiaters — geen ruimte meer is
voor mensen in rouw. Vanaf nu wordt het gewoon als psychisch probleem
gezien....In de vorige editie van de DSM kregen mensen nog een halfjaar de



tijd om van hun verlies bij te komen, maar die periode is nu dus uit de tekst
geschrapt. Rouwen is een mentale ziekte.’

Recensies

‘Het boek Job is een liefdevol verslag van het zoeken naar woorden in een
situatie waarvan veel mensen zeggen dat er geen woorden voor zijn. Ondanks
de verschrikkelijke gebeurtenis slaag Roek Lips erin om het leven weer op te
pakken en dichter bij zijn eigen kern te komen — en bij hen die hij werkelijk
liefheeft.” (Flaptekst)

Extra

Interview d.d. 26-2-2013, in DWDD
dewerelddraaitdoor.vara.nl/media/215263

Radio 1: www.radio1.nl/items/72712-roel-lips-over-het-boek-job.
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