Hijltje Vink (illustraties Diny van de Lustgraaf): ‘Mikko, mijn stoere broer’ Uitgeverij
De Banier, Utrecht 2003. ISBN 9033627922 ( Meervoudig Complexe Handicap (
MCG)/AG/PO/1) Zie ook www.debanier.nl

Hijltje Vink (illustraties Diny van de Lustgraaf): ‘Kim woont eigenlijk liever thuis’
Uitgeverij De Banier, Utrecht 2000.ISBN 9033616998 (Jeugdzorg/Kind en
ouders/AG/1) Zie ook www.debanier.nl en

Hijltje Vink ( illustraties Diny van de Lustgraaf): ‘Fazil woont nog in het AAZETCEFE’
Uitgeverij De Banier, Utrecht 2000 ISBN 9033626594 ( Asielzoekers/Kind en
ouders/AG/1) Zie ook www.debanier.nl en

Hijltje Vink ( illustraties Diny van de Lustgraaf): “Tom woont gewoon ergens anders’
Uitgeverij De Banier, Utrecht 1999 ISBN 9033626772 ((Jeugdzorg/Kind en
ouders/AG/1) Zie ook www.debanier.nl en

Hijltje Vink: ‘Brenda heeft een draakje in haar bloed’ Uitgeverij de Banier, Utrecht
1999. ISBN 9033626136 ( Aids/HIV/Kind/PO/1) Zie ook www.debanier.nl

Soort boeken/Ziekte/Stijl: Een serie kinderboeken/ prentenboeken geschreven
door Hijltje Vink, pleegmoeder en schrijfster van deze serie jeugdboeken over
jongeren die een ziekte/ aandoening hebben, met jeugdzorg, pleegouders of andere
zorg te maken krijgen. De boekjes zijn geschreven om meer begrip te krijgen voor de
situaties waarin de verschillende kinderen zich bevinden en taboes en vooroordelen
te doorbreken. Mooi geillustreerd en goed geschreven in simpele taal. De boekjes
bestaan uit drie delen: het verhaal, een inleefspel en vraag en antwoord +
aanvullende informatie.

De boekjes zijn geillustreerd door Diny v.d. Lustgraaf en geschreven voor kinderen
die al kunnen lezen of kinderen die voorgelezen worden. Ze zijn te gebruiken op
school en thuis.

Over de schrijfster: Hijltje Vink is schrijfster van kinderboeken en moeder van 12
(pleeg-)kinderen. De pleegkinderen (10), waaronder een meisje met Hiv, kanker,
kinderen met verstandelijke handicaps hebben allemaal een zwaar en moeilijk
verleden. Hijltje Vink vindt zoveel kinderen in huis niet alleen een verrijking, maar
vooral ’supergezellig’.

Korte besprekingen: Hijltje Vink laat in alle boekjes zien dat deze kinderen een
eigen plek hebben in gezinnen of opvangtehuizen en in de levens van hun broertjes en
zusjes niet meer weg te denken zijn. Dat kunnen accepteren vraagt om geinformeerd
worden en dat de boekjes eraan mee kunnen helpen om taboes te doorbreken en de
acceptatie te bevorderen.

Het verhaal van Mikko gaat over het hebben van een multi complex
gehandicapte broer: wat voor invloed heeft dat op een gezin, hoe kijken anderen naar
die broer, wat is er leuk en niet leuk als je zo'n andere broer hebt.

Met het verhaal van Kim, licht Hijltje Vink toe hoe het is om in een pleeggezin te gaan
wonen. Wat Kim daardoor overkomt: een ander huis, een andere school, een
pleegbroer erbij, twee vaders en moeders. Wat voor wensen ze heeft en welke
verlangens er blijven.


http://www.debanier.nl/
http://www.depelgrim.nl/contents/nl/d900_Hijltje_Vink.html

In het derde boekje is Fazil de hoofdpersoon, een 7-jarig jongetje dat gevlucht is
uit Afghanistan. Een waargebeurd verhaal waarin duidelijk wordt hoe onzeker hij
zich moet voelen in een ander land met een oorlogsverleden, terwijl hij niet weet waar
hij straks zal wonen. Hier lezen kinderen over wat asielzoekerskinderen moeten
meemaken.

Het vierde boek gaat over Tom die niet meer bij zijn moeder kan wonen en in een
kinderhuis komt te wonen. Hij leert er Wout kennen die zijn vriend wordt en hem
helpt. Het boekje wil laten zien dat kinderen in een kinderhuis heel gewoon zijn,
maar heel ongewone dingen meegemaakt hebben.

Het vijfde boek is bekend onder vele kinderen met Hiv. Het is vertaald in 20 andere
talen. Hijltje wilde met dit boek vooroordelen tegengaan en laten zien dat kinderen
met hiv en aids ook hele gewone kinderen zijn, die andere kinderen nodig hebben om
samen dingen te doen. Brenda, de hoofdpersoon uit dit boek, en ook een pleegkind
van Hijltje is een heel gewoon meisje van 3 jaar, maar ze heeft ook Hiv. Hijltje
beschrijft hoe Brenda gewone dingen doet en leuk vindt maar ook moet zorgen dat
het draakje, Hiv blijft slapen.

Wat viel op: Opvallend vond ik dat in alle boekjes duidelijk wordt hoe het leven van
bijzondere kinderen een beetje anders is, maar hoe ze eigenlijk allemaal ook gewoon
mee willen doen en er gewoon mogen zijn.

Goed was om te merken dat, toen ik op het jongerenevent jongenjewilt was, ter
gelegenheid van de opening van de week voor de chronische zieken 2011, jongeren
met hiv langs ons standje kwamen die allemaal vertelden dat zij opgevoed waren met
het boekje Brenda heeft een draakje. De boekjes zijn dan ook erg helder en goed
inzetbaar. Mooi, dat deze serie er is, geschreven door een zo betrokken pleegmoeder.

Citaten: Uit: Brenda heeft een draakje in haar bloed Pag:31: ‘Toch zijn er mensen
die nog een beetje bang zijn voor dat draakje van Brenda.

Zij zeggen dan: “ Het is beter dat je niet met Brenda speelt”.

Zij zeggen dan: “ Het is beter dat je niet naast Brenda zit”.

Zij zeggen dan: “ Het is beter dat je niet met Brenda uit één beker drinkt of samen uit
de suikerpot snoept”.

Eerlijk gezegd zouden ze het liefst

héél ver van Brenda vandaan willen blijven.

Niet voor Brenda zelf.....

maar voor die draak.

En weet je,

dat is eigenlijk het aller verdrietigst voor Brenda.

Bijna nog verdrietiger dan toen mamma Mary overleed.

Want als er niemand met jou wil spelen...,

als er niemand naast jou wil gaan zitten op school...

als er niemand samen met jou uit de suikerpot wil snoepen...,

Wat moet je dan nog???

Pag.36: ‘ Vraag 6: Als je het draakje Hiv in je bloed hebt, of al ziek bent van aids, mag
iedereen dat dan weten?’

Uit: Mikko, mijn stoere broer Pag.27:
‘Soms lijkt het alsof het onweert in Mikko’s hoofd,



want hij heeft ook epilepsie.
Wat is dat? Ik ga het uitleggen.

(...)
Het is niet leuk!
Voor Mikko niet, maar ook niet voor ons.’

Uit: Kim woont eigenlijk liever thuis pag. 12-14:
Dat was... toen er nog geen ruzie was.

Toen pappa nog niet steeds die sterke drank dronk.
En mamma nog niet zo vaak weg was.

(...)

Ze kan het allemaal best.

Behalve als er helemaal geen eten is,

zoals gisteren.

Mamma had geen boodschappen gedaan

en pappa ook niet.

Alles was op.

Kim zocht en zocht, maar er was helemaal niets meer.
En toen... als vanzelf begon kim te huilen.’

Extra: http://www.eo.nl/archief/tv/herbergdeverandering/aflevering-
detail/aflevering/hijltje-vink/
Videoportret

http://www.eenvandaag.nl/binnenland/30178/een_bijzonder_pleeggezin
Videoportret

http://www.huizeplexat.nl/


http://www.eo.nl/archief/tv/herbergdeverandering/aflevering-detail/aflevering/hijltje-vink/
http://www.eo.nl/archief/tv/herbergdeverandering/aflevering-detail/aflevering/hijltje-vink/
http://www.eenvandaag.nl/binnenland/30178/een_bijzonder_pleeggezin
http://www.huizeplexat.nl/

