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Soort boek/stijl/ziekte: Een hartverscheurende schreeuw om erkenning, door 
een opsomming van anekdotes in een brief van Imion aan haar moeder. Haar moeder 
lijdt aan depressies, psychoses en een borderline persoonlijkheidsstoornis. Met het 
schrijven van Achter de voordeur hoopt Imion haar woede en onmacht kwijt te 
raken. Ze hoopt haar omgeving duidelijk te maken hoe psychisch labiel haar moeder 
is. Wat er is aangericht door haar moeder de zorg te ontnemen, die ze volgens Imion 
bij haar in Frankrijk kreeg. 
 
Over de schrijver: Imion (1955) groeit als enig kind op bij een onberekenbare, 
manipulatieve moeder en een vader die vlucht in alcohol. 
 
Korte beschrijving: Imion voelt zich ongewenst. Ze leeft met de angst dat haar 
moeder zichzelf om het leven wil brengen. “Ik weet wel dat ik verschrikkelijk bang 
was, er altijd maar vanuit ging dat het mijn schuld was, door mij wilde je er een eind 
aan maken, ik was niet lief genoeg en deed nooit genoeg mijn best om het jou naar de 
zin te maken.” (Imion, 2011, pagina 34) 
Op haar 18e gaat Imion samenwonen met haar huidige man. Ze krijgen samen een 
zoon en verhuizen naar Zuid-Frankrijk. Als haar moeder niet meer voor zichzelf kan 
zorgen en dreigt te worden opgenomen in een verzorgingstehuis, vlucht ze Imion 
achterna naar Frankrijk. 
Imion, zich nog altijd niet bewust van haar valkuil, wil haar moeder wederom 
gelukkig maken. Die zakt ondertussen steeds verder weg in een psychose. En weer is 
Imion bang dat haar moeder een einde aan haar leven maakt. 
Een hulporganisatie voor Nederlanders in nood in Frankrijk ontfermt zich –geheel 
tegen de zin van Imion- over haar moeder en brengt haar tenslotte terug naar 
Nederland. Imion heeft geen contact meer met haar moeder, maar steeds opnieuw 
wil ze bewijzen dat haar moeder de waarheid verdraait. Dat ze manipuleert. 
Achter de voordeur laat zien hoe pijnlijk de onmacht van een kind met een 
onberekenbare moeder kan zijn. Hoe dit kan leiden tot een levenslange hunkering 
naar erkenning. En hoe die erkenning niet zal worden gevonden. 
 
Wat viel op: Een bijzonder verhaal, niet alleen om zijn inhoud, maar vooral ook om 
zijn vorm. Alsof de gebeurtenissen er in één grote wanhoopsschreeuw zijn 
uitgespuwd. Imion heeft het nodige om van zich af te schrijven. Het boek is vooral 
een hele opsomming van anekdotes. 
 
Citaten: pag. 17: “Je vertelde uitgebreid hoe je probeerde van mij als vrucht af te 
komen, zoals je van de trap af laten vallen en in gloeiend heet water gaan zitten (...). 
Je had verwacht door te trouwen eindelijk je vrijheid te krijgen en wat kreeg je... 
alleen maar ziek, ziek... misselijk, 9 maanden niets binnen kunnen houden en dan 
een kind dat huilde, poepte en gevoerd moest worden. 
Als kind begreep ik dat het wel verschrikkelijk moest zijn, ik begon toen al te 
begrijpen dat ik een last was, iets waar je niet blij mee kon zijn (...).” 
Pag. 41: “(...) op een gegeven moment dronken wij alledrie en dan ging jij naar bed, 
want je had je pillen ook al op, dan gingen Pa en ik door.” 



Pag. 78-79: “Ik begon onrustig te worden, omdat ik de indruk kreeg dat het niet goed 
was en alles wat ik wilde was een moeder die gelukkig zou zijn. ‘Waarom ben je dan 
niet wat blijer’ vroeg ik, jouw antwoord was ‘Wat wil je nou, ik zeg dat het goed is, het 
is allemaal voor jou hoor, ik heb het je gegeven dus ik ga ervan uit dat het goed is, jij 
zorgt voor mij, dat is mijn manier om te zeggen dat ik om je geef.’ 
Stonden we daar midden op straat, ik dacht dat ik gek werd, jij met ’t masker keihard, 
Jippie, ik mocht blij zijn eens te horen dat je om me GEEFT. 
En dat moest ik na 53 jaar maar weten doordat je me geld gegeven had en daarmee 
jouw verzorging en mijn leven dacht gekocht te hebben. Ik heb geantwoord als dat 
een uiting van houden van is, ben ik blij niet zo te zijn, ik heb me omgedraaid en ben 
naar de auto gelopen. 
Weet je het weer Ma, kun je het voor de geest halen (?), dit is een gebeurtenis die 
nooit meer uit mijn brein zal wegzakken, maar elke keer herbeleef ik het, zoals zoveel 
pijnlijke momenten.” 
Pag. 79-81: “De luiken bleven alsmaar langer dicht en je begon weg te lopen, ik bleef 
hoe moeilijk, gewoon de verzorging doen zonder vragen te stellen. 
Maar begreep er absoluut niets van, ik stikte er gewoon in, ben uiteindelijk naar je 
toegegaan om te vragen wat ik in hemelsnaam nu weer verkeerd had gedaan, 
ondertussen was deze zware terreur al drie weken bezig. 
Ik klop en ga naar binnen, je zat te schrijven, ik vroeg wat er nu aan de hand was, je 
schreeuwde dat we je opsloten, geen eten gaven en dagen alleen lieten. 
Maar Ma, niets van dat alles was waar, je had een masker, verschrikkelijk, en die ken 
ik maar al te goed van vroeger, ik ben daar doodsbang voor, op dat moment net zo erg 
als vroeger, ik kreeg nauwelijks meer lucht. (...) 
Ik was altijd al bang je te laat te vinden, dat werd ik toen weer Ma en zal ik je eens wat 
zeggen, ik ben er nu weer bang voor.” 
Pag. 88: “Ja, ik weet dat ik je toch aanval, maar Ma je moet het ondanks dat je het 
allemaal zal ontkennen of het zo helemaal niet ziet toch de boel eens op een rij lezen, 
misschien........ ik hoop.........” 


