Recensent H.J.Lammers

Lilian Kars: “Geen vreemde handen” Uitgeverij Boekscout, Soest 2007 ISBN
978-90-8834-070-3 (Ziekenhuisopname/Ouderenzorg/Dood/Rouw/PO/1)
Zie ook: www.boekscout.nl

Soort boek / ziekte / stijl:

Beschrijving van de uitvoering van de wens van vier zusters om, na het sterven
van hun moeder, de gehele verzorging na het overlijden, in het ziekenhuis, in
het uitvaartcentrum en bij de crematie, zelf, met eigen handen uit te voeren.
Hun moeder stierf in hun bi zijn nadat de medische behandeling stopgezet
werd vanwege een uitzichtloos lijden. Boek van 59 pagina’s met een
voorwoord van Jos Brink.

Over de schrijfster: Lilian Kars woont in Midwoud, West Friesland. Zij is
getrouwd, moeder van zes kinderen, zelfstandig ondernemer, Reiki-master en
personal coach.

Kaft: “Zij schrijft ( - - ) niet louter om het schrijven maar om de vertaalslag die
het haar biedt om verdriet, trauma’s en tegenslag herkenbaar te maken. Op
deze wijze kunnen de molenstenen na de herkenning en erkenning omgezet
worden in bouwstenen voor de toekomst.”

Boekbespreking:

Het boek is geschreven in de vorm van een indrukwekkende, diepgaande,
aangrijpende rapportage van vaak letterlijk weergegeven, beschreven
gesprekken, emoties en handelingen. Daarbij wordt (in cursieve letter)
teruggegrepen op herinneringen uit het verleden. Steeds komt hierbij de
twijfel naar voren of Lilian Kars wel een goede dochter voor haar moeder is
geweest.

Lilian is een van de vier dochters. Zij is steun, toeverlaat en (geboren)
regelaarster voor haar moeder en stiefvader. Haar moeder heeft een zwakke
gezondheid en moet op een dag acuut worden opgenomen, waarna een zware
operatie zal moeten plaats vinden. Er vinden vele emotionele gesprekken
tussen moeder en dochter plaats om alles geregeld te hebben voor het geval
dat .... (“omdraaien, weglopen, ‘ik bel je morgen™).

Op de intensive care ligt moeder gekoppeld aan allerlei apparaten en is niet
aanspreekbaar. De volgende dagen brengen geleidelijke achteruitgang, waarop
na gesprek met de arts besloten wordt de familie in te lichten. Na nog enkele
dagen wordt de familie door de arts verteld dat er geen herstel meer mogelijk
is. Nadat de familie afscheid heeft genomen wordt, met hun toestemming, in
hun bijzijn, de apparatuur afgekoppeld.

De zusters besluiten om zelf de verzorging, onder begeleiding van de
verpleging en uitvaartleider op zich te nemen en niet over te laten aan
vreemde handen: moeder wordt gewassen, gekleed, opgemaakt, naar het
uitvaartcentrum gebracht en in de kist opgebaard.

’s Middag ontvangt Lilian het ontstellende bericht dat het bijna 12-jarig
dochtertje van haar vriendin, “haar elfje”, bij het oversteken door een auto is
gegrepen en daarbij het leven heeft verloren. Een bijna niet te dragen dubbel
verdriet. Ook bij de uitvaart van het meisje is Lilian als in een roes steun en
toeverlaat. Ondertussen wordt een begin gemaakt met het opruimen van het
ouderlijk huis en het verdelen van de boedel. Ook de uitvaart is emotioneel en


http://www.boekscout.nl/

geheel in eigen regie. Ze gaat in op de rituelen en hoe zij die tot aan het eind
toe zelf doen. Familie draagt de kist in de auto en ook de allerlaatste gang van
moeder naar de ovenruimte wordt door haar vier dochters gedaan: zij
schuiven de kist in de oven. Bij het weggaan, in de deur, kijkt Lilian Kars nog
even om.

Wat viel op:
De geestelijke kracht en het vermogen van de schrijfster om dit aangrijpende
en emotionerend verslag te willen en kunnen schrijven.
De stijl waarin Lilian Kars schrijft is heel direct. Zo schrijft ze bijvoorbeeld:
“vandaag ga ik haar verbranden, cremeren is het woord niet voor mij”.
En uit het voorwoord van Jos Brink:
“Er verschijnen veel boeken en boekjes over die definitieve, niet te omvatten
waarheid: dood. Als stervensbegeleider en pastor heb ik er veel gelezen.
Sommigen zijn niet zo toegankelijk en dus weinig behulpzaam. Andere weer
heel waardevol. Tot die laatste categorie reken ik Geen vreemde handen.”
(recensent:) volmondig mee eens.

Citaten:

Kaft: “Wanneer een mens geboren wordt, weet de nieuwkomer zich omringd
met de grootste zorg en liefde. We gaan elkaar uitvoerig leren kennen ( - -)
Wanneer onze dierbaren met wie we zo zorgvuldig een relatie hebben
opgebouwd, overlijden, geven we ze - uit angst of gewoonte - direct in
vreemde handen”.

(Pag. 9): “Het is Zaterdag 16 mei. ( - - ) Gewoon zo'n dag tussen de vrijdag en
de zondag in. ( - - ). Wat deed ik 16 mei vorig jaar, waar was ik, wat voelde ik?
Geen idee. Volgend jaar weet ik dat wel. En het jaar daarop. En elke dag uit elk
jaar dat volgt, tot het einde van mijn tijd. Vandaag sterft mijn moeder.”

(Pag. 11): “Ze (de behandelend arts) zit stil en afwachtend, rustig zonder
enige doktershaast, en legt alles voor de honderdste keer uit. Wat zou ze nou
denken? (--) Zal zij volgende week nog weten wat er speciaal was aan deze
dag? Over een paar maanden kan ze me op straat voorbij lopen zonder te
weten wie ik ben en nu vertelt ze me dat mijn moeder dood gaat. Wonderlijk.”
(----)

“Tk word weer mijn moeders moeder en zal voor haar zorgen tot het laatst aan
toe. Emotioneel ben ik te onderontwikkeld om het opkomende gevoel aan te
kunnen. Dus regel ik.”

(Pag. 32): (na bezoek aan de rouwkamer waar het dochtertje van haar
vriendin is opgebaard, schopt ze tegen alles wat ze tegenkomt om “te veel
dood weg te jagen”) “Ik voel me bedrogen, gepakt, maak het verdriet van mijn
vriendin het mijne. Iets of iemand wil mij te grazen nemen en ik speel het
gewillige slachtoffer.

(--) Ik heb eens gelezen dat het beste slachtoffer iemand is die zichzelf en de
buitenwereld doet geloven dat hij van alles onderneemt om zijn noodlot te
ontlopen, maar tegelijkertijd de stellige overtuiging heeft dat dit onmogelijk is.
Bovendien is een bekend patroon een veilig patroon, dus leeft men naar deze
overtuiging. De eerste stap naar verandering is het besef. Ik schop me naar de
schaamte van dat besef.”



(Pag. 59, slot alinea): “Nu staat er niets meer tussen ons in, ik kan van je
vinden wat ik wil.( - - ) Ik zal een beeld van je kiezen dat ik kan begrijpen,
zodat ik van je kan houden zonder voorbehoud. Het is alleen zo vreselijk
jammer dat je doorvoor dood moest gaan. Dag mam.”



