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Soort boek/ziekte/sStijl: Ervaringsverhaal van Maurice de Keijzer, de vader van
de tweeénhalfjarige Thordis, waarin hij schrijft over de periode van bijna een jaar (
2008-2009), waarin zijn dochter kanker ( een tumor in de buik) kreeg. Thordis stierf
na bijna een jaar aan de gevolgen daarvan. Gedetailleerd beschreven verslag, vervolg
van berichten die Maurice de Keijzer gedurende die periode op het internet plaatste.
Een document ter nagedachtenis van Thordis, en ook om te laten zien wat er in een
gezin met een kind met kanker allemaal gebeurt.

Over de schrijver: Maurice de Keijzer (1972) woont in Spijkenisse en is getrouwd
met Melinda. Zij hebben twee dochters Thordis en Asa. Asa werd geboren toen net
bekend was dat Thordis kanker had.

Korte beschrijving: In dit boek beschrijft Maurice de Keijzer hoe hij na een
badpartij met Thordis ongerust werd over een bult die te zien was bij de buik van zijn
dochtertje. Na bezoek aan de huisarts en daarna het ziekenhuis, werd duidelijk dat
Thordis een tumor had. Dan begint een periode van behandeling met
chemotherapie, operaties en bestralingen. Maurice beschrijft wat dat teweeg brengt
in hun gezin en hoe ze proberen Thordis zo goed mogelijk te begeleiden. Melinda is
bijna uitgeteld, als Thordis geopereerd moet worden.

Ze moeten steeds nadenken over oppas, wat ze hoe organiseren en regelen, welke
besluiten ze moeten nemen ten aanzien van behandelingen en taakverdeling om
Thordis zo goed mogelijk bij te kunnen staan. Zeker toen Asa geboren was vroeg het
veel zorg en coordinatie om zowel ziekenhuisbezoeken en alle zorg thuis goed te
regelen. Het vroeg veel van hen en de zorgbelasting was zwaar.

Maurice beschrijft verder hoe hij steeds bij zijn gezin wilde zijn en zich op het

werk vaak zijn kon concentreren. Thordis was steeds in zijn gedachte en hij gaat
uitgebreid in op zijn gevoelens voor zijn dochter, zijn machteloosheid en zijn verdriet
toen zijn kanjer die zoveel had moeten doorstaan toch stierf. Zeker toen het slechter
met haar ging voelde hij zich niet gesteund door vele van zijn collega’s.

Wat viel op: De zorgbelasting die erg groot is in een gezin met twee kleine
kinderen, waarvan er een kanker krijgt terwijl de andere nog geboren moet worden.
Hoe weinig steun Maurice van zijn baas kreeg, en dat zelfs de controlerend arbo arts
belde toen zijn dochter aan het sterven was. Maurice beschrijft vaak dagboekachtig
hoe een bepaalde dag verlopen is en gebruikt nogal veel krachttermen.

Citaten: Pag. 8: ‘Mijn vader is er vrij snel en komt met de verschrikkelijke
mededeling. Thordis heeft een tumor in haar buik. Ik begin te gillen en te slaan op het
dashboard. ‘Tk wist het!” Het is de enige zin die er zonder scheldwoord uitkomt. Na
een paar minuten vraag ik om naar huis te gaan. Thuis zitten mijn moeder, Thordis
en Melinda op de bank. We huilen samen op de bank en Thordis kijkt ons aan.
‘Hebben jullie elkaar gemist?’ ‘Ja, meissie, daarom zijn we verdrietig.’

Pag. 239- 240: ‘Al mijn energie gaat naar Thordis en de rest naar mijn werkgever.
Voor andere dingen heb ik haast geen tijd meer. Het voelt dus allemaal kut en als ik
bij de kapper zit voel ik me nog kutter. (...) Thordis mag naar huis. (...) Van de week
nog geopereerd en nu alweer aan de wandel. Ze is een echte bikkel. Omdat we toch zo
graag in het ziekenhuis zijn, moeten we wachten totdat de PAC-naald eruit mag. Dit



duurt tot twee uur en we hebben stevig de balen ervan. Dit schiet verdomme niet op.
Een kind van drie eerst vertellen dat ze naar huis mag en vervolgens een paar uur
laten wachten. Gewoon zwaar vagina dus en vooral voor onze meid, want die wil
graag naar huis.’

Pag. 380: ‘Het is 10 juli. We zijn nu elf maanden verder en we hebben niets. Geen
positief eind, alleen maar teringellende die voor onze deur staat. We moeten wel
door, voor haar, maar het zal elke dag moeilijker worden om ons groot te houden.
Daarnaast moet ik me soms echt helemaal focussen om haar niets te laten merken en
het haar zo leuk mogelijk te maken. Het liegen dat ze wel beter zal worden, daar ga ik
van balen, want het is zo moeilijk.’

Pag. 455: ‘De telefoon gaat en ik neem op. Het is iemand van de Arbo. ‘Goedemorgen
meneer de Keijzer!” ‘Waarom bent u thuis?’ Ik ben stil en ga bijna huilen. ‘Mevrouw,
mijn dochter ligt hier boven langzaam dood te gaan. Waarom denk je dat ik thuis
ben?’ ‘Sorry, maar dat wist ik niet.” ‘Kijk dan in het dossier. Het zal echt wel ergens
staan.” ‘Oh ja, het staat hier.’ ‘Sorry mevrouw, maar ik wil nu ophangen.’ Tk mail
meteen naar één van mijn collega’s. Hopend dat hij er werk van maakt.
Godverdomme, kan er nu niets goed gaan?’



