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Soort boek/Ziekte/Stijl: Geen ervaringsverhaal, meer een boek over wielrennen 

en een biografie van Gert Jakobs, die profrenner werd, een bewogen leven had en 

twee jaar aan de amfetaminen verslaafd raakte. Van de 319 pagina’s worden aan die 

verslaving 4 pagina’s besteed. Voor de wielerliefhebber een boek met veel informatie 

over het reilen en zeilen rondom het fietsen met in de hoofdpersoon de 

meesterknecht. Met enige illustratieve kleurenfoto’s 

 

Over de schrijver: Erik Oudshoorn is sportjournalist  en werkte onder andere voor 

Trouw en het NRC handelsblad. Hij is getrouwd en woont in de Rijp. 

 

Gert Jakobs (1964) werd geboren in Emmen. Hij deed zowel aan de schaats- als de 

wielersport. Al vroeg deed hij mee aan allerlei wielerwedstrijden en was een 

veelbelovend renner.  Hij werd (te) snel profwielrenner, bleef een meesterknecht, 

knapte het vuile werk op voor grote wielrenners. Gert Jakobs trouwde drie keer en 

heeft kinderen. Hij werkte onder andere voor een bedrijf in brandweerartikelen, 

levert presentaties in het land, is een echte entertainer. Momenteel is hij een 

enigszins bekende Nederlander die regelmatig op de televisiezender RTL te zien is. 

Hij trad ook op in Tour du Jour. 

 

Korte Beschrijving: In het boek wordt beschreven hoe de carrière van Gert Jakobs 

verliep, hoe hij een meesterknecht werd en voor verschillende bekende wielrenners 

reed(onder andere Joop Zoetemelk, Jean-Paul van Poppel, Hennie Kuiper). Het boek 

gaat in op de praktijk van het wielrennen gedurende de laatste decennia van de 

afgelopen eeuw. Gert leefde voor de wielersport. Beschreven wordt hoe die periode 

was, met wie en voor wie hij reed, hoe de renners voorbereid en begeleid werden, en 

wat ze uitspookten na de koersen. Vele wielerklassiekers worden beschreven, de Tour 

de France, de Olympische spelen van 1984 te Los Angeles,en verschillende kleinere 

criteriums en koersen.  

Daarnaast wordt het turbulente privéleven van Gert Jacobs beschreven: hij hield van 

grappen, was goed gebekt, haalde fratsen en stunts uit, was een womanizer, trouwde 

drie maal, raakte verslaafd aan de amfetamine, en pakte alle baantjes aan die hij kon 

krijgen.  In 1994 kon Gert namelijk geen contract meer krijgen bij een professionele 

wielerploeg en keert hij terug naar de rijen der amateurrenners. Hij werd onder 

andere een tijd ploegleider van het ATB-team Holland Casino en verrichtte 

bezigheden voor seksclub Paradise in Ees. Daarnaast legde hij zich steeds meer toe op 

presentaties in het hele land en wordt een enigszins bekende Nederlander die we 

misschien nog op de televisie terug gaan zien. 

In het boek wordt ook ingegaan op de toekomst van het wielrennen, waarover diverse 

personen hun denkbeelden  naar voren brengen en zijn enige bekende wielrenners 

besproken met wie Gert Jacobs heeft gefietst. 

 

http://www.vi.nl/webshop/product/Meesterknecht.htm


Wat viel op: Natuurlijk alle verslagen van wielerwedstrijden en de beschrijving van 

wat er in de wielerwereld leeft en hoe dat Gert Jacobs tot meesterknecht heeft 

gemaakt. Opmerkelijk is ook, dat een (wieler)sporter, nadat hij afscheid moet nemen 

van een wielercarrière in een zwart gat terecht komt. Hoe moeilijk het voor Gert is om 

zijn leven op orde te krijgen. Gert Jakobs zo wordt beschreven op pagina 19: ‘moet 

eerder worden gezien, zo zal uit dit boek blijken, als een sporter die brokken maakt in 

het leven. Een mens van twaalf ambachten, dertien ongelukken, maar met het hart op 

de juiste plaats. Een die zijn leven wil geven voor de sport. En daar uiteindelijk te 

weinig voor terug krijgt.’ Zou het geholpen hebben als hij toen beter was begeleid? Op 

pagina 24 staat: ‘Jakobs is exemplarisch voor de ex-sporter die in zijn nieuwe bestaan 

de weg kwijtraakt. Hij heeft niet geleerd verantwoordelijkheid te nemen. Als jonge 

wielrenner is hij te veel gefocust geweest op dat ene doel: een profcontract verdienen. 

Daardoor is hij te afhankelijk van anderen geworden. Het maakt hem nog niet tot een 

slecht mens.’  

Opvallend is wel dat hij als éx-sporter aan de amfetaminen raakt en opmerkelijk is, 

dat het om een amfetamine verslaving gaat. Past dat eerder bij sportmensen?  

Tenslotte wordt niet geschreven over afkickverschijnselen, maar die zullen er toch 

wel zijn geweest?  

Citaten:Pag.86: ‘Jakobs stelt dat hij van Raas ‘misschien wel het meest’ heeft 

geleerd. Hij steekt heel wat op van de sluwe wijze waarop de Zeeuw in het peloton 

dealtjes maakt met andere ploegleiders.’ 

 

Pag.95: ‘Als je na drie weken afzien een halve liter champagne naar binnen giet, ga je 

swingend over de klinkers van de Avenue des Champs- Elysées. De laatste vijf rondjes 

zweefden we gewoon. (…) We fietsten iedereen uit het wiel en meters voor de finish 

kon hij de handjes al in de lucht steken.’ 

 

Pag.113: ‘Jakobs moet ervoor zorgen dat Breukink in de vlakke ritten van de Tour niet 

teveel tijd verliest. Gisbers beschrijft de hiërarchie in de ploeg.’ 

 

Pag. 233-235: ‘Met behulp van een injectienaald die hij tevoorschijn tovert, probeert 

Jacobs anno 2012 uit te leggen hoe hij de amfetamine in die donkere jaren gebruikte. 

‘Het zit in een pot, net als insuline. Je spuit het onder de huid. Dan slaap je niet meer, 

hoor.  Ga je ’s nachts om vier uur de auto wassen. Je kunt zuipen zonder dronken te 

worden. Het is ook niet duur. Voor tachtig gulden had ik steeds een aardig 

voorraadje. Kon je misschien wel twintig keer in zo’n pot prikken. Maar je gaat het 

ook zien op je lichaam. (…) Tot ik een keer in de spiegel keek en dacht: Verdomme, 

Gert, dit gaat echt niet goed! Ik heb het spul in de kliko geflikkerd en ben er nooit 

meer aangekomen. Zoveel verstand had ik nog wel. Ik ben er gelukkig niet in blijven 

hangen.’’ 

 

Pag.264: ‘ Hanneke trekt een eindconclusie: ‘Gert is een entertainer. Daar heb ik geen 

moeite mee. Maar maak geen levens kapot. De fout die ik, André Boskamp en Henk 

Eising hebben gemaakt is: we hebben hem te lang en te gemakkelijk de hand boven 



het hoofd gehouden.’’ 

 

Pag. 291:’Dan legt Gert uit wat de impact van televisie is. ‘Net als vroeger werd ik 

weer uitgenodigd voor de Ronde van Boxmeer. Als renner zagen de wielerfans me 

nooit staan, maar nu braken ze mijn auto zowat af.’ 

 

Recensie: Zie : http://www.wielertaal.nl/2012/07/02/meesterknecht-de-biografie-

van-gert-jakobs-eric-oudshoorn/  
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