Petra Klijn-den Ouden: ‘Beschuit met hagelslag’ Uitgeverij Free Musketeers,
Zoetermeer 2011. ISBN 9789048419906 ( Ongewenst Kinderloos/ ED/1) Zie ook:
www.freemusketeers.nl

Soort boek/ziekte/stijl: Ervaringsverhaal van Petra Klijn-den Ouden waarin zij
toelicht wat het betekent om kinderloos te blijven. Ze schrijft als het ware gedachten
op die ze in dagboeken heeft geschreven. Zij maakt daarbij veel gebruik van nieuwe
alinea’s en voegt regelmatig gedichten toe.

Over de schrijfster: Petra Klijn-den Ouden woont in Papendrecht, waar zij in

1969 geboren werd. Zij groeide op in een gezin met vier kinderen en wilde heel graag
ook zelf kinderen. Zij is getrouwd met Jan en had jarenlang een trouwe Golden
Retriever Dibbes die gestorven is aan de gevolgen van kanker. Petra werd geopereerd
aan een hernia en bij Jan werd een vorm van reuma geconstateerd. Na de hernia
operatie begon zij met schrijven omdat het haar troost gaf. Ze hoopt dat het boekje
ook steun kan geven aan lotgenoten.

Korte beschrijving: Petra Klijn-den Ouden beschrijft kort hoe ze gedurende vijf
jaar hebben geprobeerd om kinderen te krijgen met behulp van diverse
behandelingen.

Maar ze gaat in dit boek vooral in op haar leven zonder kinderen, omdat het haar
ondanks alle behandelingen, niet gelukt is kinderen te krijgen. Ze schrijft onder
andere op wat winst en verliespunten zijn van hun situatie en goede en slechte
reacties van de buitenwereld. Hoe haar positieve instelling haar steunt en vooruit
helpt, terwijl ze ook wel degelijk weet waar de pijn zit. Ze vertelt over wat ze niet kan
delen met echtparen met kinderen en wat wel. Hoe zij en haar man zich erdoor heen
slaan terwijl het leven doorgaat en bij haar man een vorm van reuma wordt
geconstateerd. Daarbij gaf hun Golden Retriever hen troost.

Wat viel op: Het boek is geen chronologisch opgeschreven verhaal. Het heeft ook
een poétische inslag en levert veel gedachten over leven zonder kinderen. Dat wordt
geaccentueerd door het alinea gebruik en de gedichten die erin zijn opgenomen. Voor
lotgenoten en ook andere geinteresseerden staan er rake opmerkingen in beschreven.

Citaten: Pag.6: ‘Slechte eieren en slechte zwemmers waren hier de oorzaak van, met
hele grote gevolgen. In die tijd, heb ik ervaren, dat je het echt zelf moet doen. En ik
kan je vertellen, dat is ons gelukt. Soms met keihard onderuit gaan, vele
teleurstellingen, rot opmerkingen, eenzaamheid, heimwee, woede, onbegrip,
machteloosheid, verdriet, intense pijn en alle gevoelens die je maar kan bedenken.
Maar ik had een goede vriendin, mijn dagboek. (...) Ik geloof zelf heel sterk in de
kracht van positief denken. Dat dit niet altijd meevalt dat moge duidelijk zijn.’

Pag. 34: ‘Snap niet dat jullie niet vaker op vakantie gaan, je hebt de hele tijd aan jezelf
en je hoeft met niemand rekening te houden. Leuk bedacht, maar ik heb net zoveel
snipperdagen als iedereen!’

Pag. 59: ‘De seks in niet meer productief, ga je mee naar boven, ik vind je LIEF.’

Pag. 102: ‘Natuurlijjk (...) Natuurlijk ben ik me bewust, dat wij makkelijker kunnen
plannen. Natuurlijk ben ik me bewust, dat wij eerder de deur achter ons dicht kunnen
doen. Natuurlijk ben ik me bewust, dat ons huis altijd glad en opgeruimd is.

Maar, is die ander zich ervan bewust, wat wij natuurlijk allemaal moeten missen?

Recensies/extra: Zie ook:



http://www.hetkompassliedrecht.nl/plaatsnamen/papendrecht/gesleten_verdriet_b
ehouden_ gevoel _14123015.html

Het Kompas, 8 september 2011: ‘ (...) 'Met haar boek, dat op 9 augustus bij uitgeverij
Free Musketeers verschijnt, vertelt Petra Klijn op een laagdrempelige en zeer
herkenbare manier haar verhaal. 'Zoals ik het voel en ervaren heb', zegt ze. 'Hopelijk
hebben mensen er wat aan en herkennen ze wat ik geschreven heb. Dan is het goed.”



