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Soort boek/stijl/ziekte: Mara Nottelman heeft anorexia. Tweestrijd bestaat uit 
fragmenten uit het dagboek van Mara, aangevuld met dagboekfragmenten van haar 
moeder. “Met dit boek hoop ik mensen een kijkje in het hoofd te geven van iemand 
die worstelt met een eetstoornis. Misschien dat het voor wat meer begrip kan zorgen. 
Maar ook herkenning en steun voor degenen die nog midden in hun eetstoornis 
zitten”. (Nottelman, 2010) 
 
Over de schrijvers: Mara Nottelman (1984) studeert criminologie. Zij woont met 
haar vriend Thomas in Almere. 
José Thijssen (1955) is de moeder van Mara. 
 
Korte beschrijving: Mara worstelt met een depressie. Ze voelt zich vervreemd van 
haar medestudenten. Ze haat het leven. Ze haat zichzelf. Als ze begint met afvallen, 
voelt ze honger. Dat hongergevoel voelt goed. Hoe vaker het haar lukt niet te eten 
ondanks de honger, hoe sterker zij zich voelt. 
Om de week gaat Mara een weekend naar huis, naar haar moeder José. Aanvankelijk 
weet José niet hoe ze Mara kan aanspreken op de veranderingen in haar eetgedrag. 
José gaat de confrontatie uit de weg, maar voelt tegelijk spijt over het uitstellen van 
een gesprek hierover. 
Op een dag volgt een ommekeer bij José. Ze pakt de telefoon en stort haar hart bij 
Mara uit: “Dat je denkt mooi te zijn als je zo mager bent. Dat is een leugen, een gróte 
leugen. Je bent mooi als jij je eigen lichaam accepteert en je bent nooit dik geweest en 
wat dan nog. (...) Ik hou zielsveel van jou. Ik wil je weer gezond zien! Een mooie pure 
meid, zoals je altijd bent geweest, met een lichaam dat bij jou past!” 
De emotionele explosie zorgt voor een verandering in de omgang tussen Mara en haar 
moeder. Er rust geen taboe meer op de ziekte anorexia. Ze kunnen er openlijk over 
praten en overleggen over mogelijkheden voor hulp. 
Mara sluit zich aan bij een eetstoornisgroep. Daar erkent ze beschaamd dat een 
voordeel van het hebben van een eetstoornis is, dat anderen zien dat het niet goed 
met haar gaat. Wat later schrijft ze: “Nog altijd denk ik dat als ik écht wil, ik elk 
moment weer kan beginnen met normaal eten. Dat aankomen geen probleem is en er 
dan niets meer aan de hand is. Maar werkt het zo? Als het werkelijk zo zou werken, 
betekent dat dan dat ik niet écht wil genezen?” 
Mara heeft behoefte aan meer intensieve begeleiding en start met een 
deeltijdbehandeling bij Novarum, een centrum voor behandeling van eetstoornissen 
in Amstelveen. De intensieve begeleiding verloopt succesvol, maar met de kilo’s 
komen ook de depressieve gevoelens weer terug. Hierover schrijft Mara: “Met het 
overwinnen van mijn anorexia ben ik er echter nog niet. Zoals ik al eerder heb 
geschreven ontstaat een eetstoornis met redenen. Met het aanpakken van mijn 
gewicht en mijn eten heb ik nog niet de oorzaak van mijn eetstoornis weggenomen. 
Om de kans kleiner te maken dat ik in de toekomst terug zal vallen en anorexia weer 
nodig ga hebben, is het dus belangrijk dat ik met de achterliggende problemen aan 
het werk ga.” (Nottelman, 2010) 
 
Wat viel op: De afzonderlijke bijdragen van Mara en José bewegen zich in een 



dynamische balans, tussen het verlangen naar gevoelloze leegte bij Mara en de 
schreeuw om het aangaan van emoties van haar moeder. Deze dynamiek zorgt voor 
meer diepgang en brengt vaart in het boek. 
 
Citaten: Pag.15: “Als er geen druppel meer in mijn blaas zit, ren ik naar de 
badkamer. Daar zie ik de weegschaal staan en een zenuwachtig gevoel bekruipt me. 
Een klein tikje met mijn grote teen en de eerste bekende blieb klinkt. Oké, daar gaan 
we dan. In één keer erop staan en wachten maar. Het tweede bliepje...pauze...en 
eindelijk het derde en laatste bliepje. Voorzichtig kijk ik naar beneneden... 
WHOOOEEHHHOOOEE! Eindelijk is het zover! Mijn eerste doel is bereikt; ik weeg 
53,5 kilo, dat is het laagst mogelijke gewicht dat ik met mijn lengte zou mogen 
hebben. Een speciale dag vandaag. Een grote vreugdedans waardig! Verbrand ik 
gelijk nog calorieën ook.” 
Pag. 31: “Ik heb altijd al een lastige en droge huid gehad maar sinds ik zo met afvallen 
bezig ben, is mijn huid alleen maar droger geworden. Ik moet natuurlijk smeren met 
bodylotion. Alleen... dat durf ik niet. Als ik dat spul op mijn huid smeer, weet ik zeker 
dat mijn lichaam het vet opneemt en ik daarvan aankom. Dus voor nu moet ik ook die 
droge huid maar accepteren. Alles is beter dan aankomen... Toch?” 
Pag. 103: “Ik voel me waardeloos. Nergens goed in. Dat is een gevoel dat blijft 
terugkeren. De anorexia trekt op zulke momenten heel hard aan me. Ergens verlang 
ik weer terug naar de hele dag bezig zijn met niets eten, calorieën verbranden 
enzovoort. Maar het mag niet van mezelf! Ik zit nu op mijn minimum en ik zal er 
NIET onder komen! 
En zelfs al zou ik toegeven aan de anorexia, dan zou ik er toch niet goed in zijn. Ik zal 
nooit genoeg afvallen, of snel genoeg of wat dan ook. 
Ik wil zó ontzettend graag ergens écht goed in zijn. Me waardevol voelen. Ik kan dit 
gevoel niet in het echte leven vinden, maar ook niet in mijn anorexia. Ik kan het 
nergens vinden.” 
Pag. 124: “Nu ik geen begeleiding meer heb van de groep en opzie tegen de intensieve 
behandeling wil ik nog even flink toegeven aan de eetstoornis. Nog even flink afvallen 
voor ik begin. Ik braak weer drie keer per week en eet amper meer. (...) Ik wil niet de 
dikste zijn als ik bij Novarum aankom. Dan zullen ze denken:Wat komt dat kind hier 
doen, alsof zij anorexia heeft.” 
Pag. 161: “F*cking 2,3 kilo aangekomen! Need I say more?” 


