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Over het boek: 
Mensen met dementie hebben verlangens als iedereen, maar uiten ze anders dan 
voorheen. Aan de hand van vaak persoonlijke verhalen onthult Huub Buijssen, wiens 
beide ouders dement werden, welk rijk gevoelsleven schuilgaat achter vreemde 
uitspraken of lastige gedragingen van mensen met dementie. 
 
De auteur maakt duidelijk hoe behoeftes van mensen met dementie en verzorgers 
kunnen botsen en hoe hier een uitweg in gevonden kan worden. Met direct toepasbare 
tips wordt het leven met en zorgen voor iemand met dementie lichter, aangenamer en 
vreugdevoller. 
 
 
Over de auteur: 
Huub Buijssen (1953) is psychogerontoloog, gezondheidszorgpsycholoog en klinisch 
psycholoog. Hij heeft meer dan veertig boeken geschreven waaronder de bestsellers 
Als een dierbare depressief is en De heldere eenvoud van dementie. 
  
Inzien: 
Het boek kun je hier inzien 
 
Extra en recensies: 
In interview 'het hart wordt niet dement' vertelt Huub Buijssen meer waarom hij zijn 
oudere boeken over alzheimer en dementie herschreef. 
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