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Hoofdpijn, Erkenning; Perspectief Patiént

Over het boek:

Bas Kwakman wordt al van jongs af aan geveld door hoofdpijn. Pas decennia later belandt
hij ten einde raad in de wondere wereld van bedrijfsartsen, psychologen, acupuncturisten,
craniosacraal therapeuten, neurologen, wetenschappers, sjamanen en osteopaten. In
afwisselend surreéle, schrijnende en onthutsende dagboeknotities is de lezer getuige van de
zoektocht naar genezing en naar een manier om lijden om te buigen in scheppen. Die
zoektocht - vergelijkbaar met die van Tim Parks in Leer ons stil te zitten - voert behalve
naar de krochten van de (para)medische wereld ook langs kunstenaars, schrijvers, politici,
frustfondshandelaren, criminelen, filosofen en heiligen. En of die weg ergens naartoe leidt?
Voor de lezer gaat het in deze bevlogen hoofdpijndossiers om de weg zelf.

In plaats van een zelfhulpboek of een onversneden bekentenis is Flankhond een
caleidoscopisch, pijnlijk eerlijk boek over hoofdpijn, poézie en kunst.

Over de auteur:

Bas Kwakman is schrijver/dichter (uitgeverij De Arbeiderspers), beeldend kunstenaar
en poéziedocent. Hij is opgeleid als projectleider, eerste graads docent tekenen,
schilderen, kunstgeschiedenis en -beschouwing en als kunst- en cultuurmanager. Van
2003 - 2019 was hij directeur van Poetry International Rotterdam.

Extra en recensies:

In dit artikel lees je meer over het werk van Bas Kwakman en hoe zijn hoofdpijn dit
beinvloedde.

www.patientervaringsverhalen.nl


https://www.parool.nl/kunst-media/directeur-van-poetry-international-stopt-je-moet-blijven-knokken~bea700cf/

