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Over het boek: 
Wat speelt zich af in het hoofd en het lichaam van een meisje met kanker? 'Ik ben Els 
Rainson, 17 jaar en 5,5 jaar geleden werd mijn leven niet zomaar van de ene dag op de 
andere een hel. Nee, ik werd er langzaam in opgezogen. Heb je al ooit een vlieg zien 
spartelen in een spinnenweb?' Els Rainson uit Mechelen beschrijft met ontwapenende 
levensblijheid en met beklemmende precisie wat haar beweegt sinds de ziekte leukemie 
haar leven beheerst. Chemotherapieën, beendermergtransplantatie, met goede moed 
weer starten... tot de ziekte opnieuw de kop opsteekt. Een meisjesdagboek dat 
overrompelend bezit van je neemt. 'Respect voor het leven krijg je van zo'n ziekte', schrijft 
ze op het einde. Maar ook van zo'n dagboek! Met brieven van de vriendinnen, klasgenoten 
en commentaren van de leukemiekesclub. 
 
Over de auteur: 
Wie was Els ?                                                                                                                                         
Els kreeg leukemie.                                                                                                                              
Ze wilde haar leeftijdsgenoten laten weten wat kanker is en schreef daar een boek over 
dat een bestseller werd: ‘Leukemie-kes.’ 
 
Els Rainson was 12 jaar toen ze leukemie kreeg. Els liet alles over zich heen gaan omdat ze 
gewoon niet beter wist. Maar Els genas en ze kon dus weer verder met haar leven. 
 
Tot plots het noodlot weer toesloeg. Na 4 jaar herviel Els. Ditmaal zou ze niet alles zomaar 
laten gebeuren. Els was mondiger geworden. Ze wilde weten wat er met haar gebeurde, 
welke medicatie ze kreeg en wat de gevolgen daarvan waren. Els wilde mee keuzes maken 
in haar leven, het leven waar zoveel anderen mee bezig waren. 
 
Els begon een dagboek te schrijven. Het begin van het boek vertelt de eerste 4 jaar zoals 
ze het zich herinnert, daarna vertelt ze dag na dag wat er met haar gebeurt en hoe ze zich 
voelt. 
 
 
 


