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Grietje Klaassens: België dichtbij, maar toch ver weg 

Boekscout, Soest 2008 ISBN: 9789088344534  

Letsel na ongeluk, herstel, veerkracht; Perspectief Patiënt 

 

Over het boek: 

Van jongs af aan is Joke vastbesloten verloskundige te worden. Ze moet wat struikelblokken 

overwinnen voor zij aan de opleiding kan beginnen in het Belgische Turnhout. Ze is meteen razend 

enthousiast. Dan slaat het noodlot toe en krijgt zij in de vroege ochtend van 3 maart 2004 een zeer 

ernstig auto-ongeluk. Wonderbaarlijk genoeg overleeft ze het, en kan ze aan haar herstel gaan 

werken. Een zware periode breekt aan, waarin gelukkig ook kan worden gelachen. In dit boek 

beschrijft haar moeder Joke’s wilskracht, haar positieve inslag en haar doorzettingsvermogen. 

 

Over de auteur: 

"Ik ben geboren in 1958 in het Drentse plaatsje Donderen, waar ik nog steeds woon. Ik ben 

getrouwd met Arend en heb drie kinderen, Klaas, Joke en Harman. Wij vormden een gelukkig 
gezin, totdat Joke een zeer ernstig auto ongeluk kreeg. Daardoor kwam onze wereld helemaal op 

z’n kop te staan, en draaide lange tijd alles alleen maar om haar." 

 

Inzien: 

Het boek kun je hier inzien onder het kopje ‘Inkijk’. 

 

 

https://www.boekscout.nl/shop2/boek.php?bid=367

