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Over het boek:

Als rennen geen zin meer heeft! Toen Richard Snikkers eind 2017 te horen kreeg dat hij ziek
was, stortte zijn wereld in. Hij herpakte zich snel en ging met zijn geliefde Karin een groot
avontuur aan, om alles uit het leven te halen wat erin zat. Waaronder het schrijven van een boek.
Na drie jaar is hij op zesentwintig juli 2020 overleden. Op zijn sterfbed heeft Karin beloofd om
zijn boek voor hem af te maken en uit te brengen. Dit heeft ze gedaan met behulp van de
kinderen Amber, Indy, Lieke en Sanne en de broers Ronald en Marvin. De vleugels van mijn
vlucht is een bijzonder boek met een inspirerende kijk op het leven. Richard heeft nog alles uit
het leven gehaald wat erin zat, zijn positiviteit en gedrevenheid was een inspiratie voor vele. Hij
heeft nog vele herinneringen kunnen maken met alle kinderen en zijn geliefde Karin.

Over de auteur:

Richard is in 1967 geboren in Zwijndrecht. Eén jaar later kreeg hij een broertje, Ronald. Na
enkele jaren gingen hun ouders scheiden waardoor hun moeder met Richard en Ronald bij de
buurman zijn ingetrokken. Daar volgden vele mishandelingen waardoor de broers uit huis zijn
geplaatst. Ze werden van elkaar gescheiden en zijn elkaar uit het oog verloren. Tot Richard te
horen kreeg dat hij ongeneeslijk ziek was, toen is hij op zoek gegaan naar zijn verleden.

Inzien:
Het boek kun je hier inzien onder het kopje ‘Inkijk’.
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