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Over het boek:
Een persoonlijke en intieme blik op euthanasie

In “De Keuze van Mijn Moeder: Een Andere Kijk op Euthanasie” deel ik, Hilda van der Burgh-
Lagraauw, mijn persoonlijke reis door de complexe wereld van euthanasie en rouwverwerking.

Geinspireerd door de moedige beslissing van mijn moeder om haar levenseinde in eigen hand te
nemen, biedt dit boek een intieme kijk op de emotionele, ethische en praktische aspecten van
euthanasie. Met openhartige verhalen en diepgaande reflecties neem ik de lezer mee in mijn
ervaringen tijdens en na de keuze van mijn moeder. Het boek bevordert een open en
empathische dialoog over euthanasie, moedigt lezers aan na te denken over hun eigen wensen
en die van hun dierbaren, en helpt bij het voeren van noodzakelijke gesprekken.

Dit boek is een waardevolle bron voor iedereen die steun zoekt in tijden van verlies en wil leren
omgaan met de keuzes van dierbaren met compassie en openheid.



