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Dood, rouw; Perspectief naasten 

   

Over het boek:   
Rouwen om een hond? Ja. Want verlies stopt niet aan de leiband. 

 

In De laatste zeven dagen neemt Sarina je mee in haar persoonlijke verhaal van afscheid nemen 

van Jup, haar trouwe metgezel. Een boek over liefde die niet ophoudt, zelfs niet wanneer de 

poten stilvallen. Tussen de hoofdstukken vind je zachte reflectie-pagina’s voor wie ooit moest 

loslaten, of dat nog moet. 

 

Dit is geen handboek. Geen handleiding. 

Wel een liefdevolle uitnodiging om verdriet te verweven met je leven. 

Eerlijk, rauw en troostrijk voor iedereen die ooit rouwde met een hondenpoot op het hart.  

  
Over de auteur:   

Sarina Ribus is rouw- en traumatherapeut, en oprichter van praktijk Krachtbron Aurora in 

Westerlo. Vanuit haar werk met kinderen, jongeren en gezinnen schreef ze al vele werkbundels 
over verlies, veerkracht en verbinding. 

 

Dit is haar eerste persoonlijke boek, ontstaan uit het verlies van haar hond Jup, haar stille 
metgezel en trouwste vriend. 

Sarina schrijft rauw, warm en eerlijk. Over rouw, liefde en het leven daartussen. 

 
Met De laatste zeven dagen brengt ze een verhaal dat raakt, heelt en herkenning biedt voor wie 

ooit heeft moeten loslaten. 

  
Inzien:   

Het boek kun je hier inzien.     
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