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Dood, rouw, kind en ouders; Perspectief naasten 

   

Over het boek:   

  

Lieve mama’s en papa’s, 

Lieve broertjes en zusjes, 

 

Met de meeste liefde in mijn hart wil ik jullie van harte proficiat wensen met de geboorte van 
jullie prachtige wondertjes! 

 

Laten we elke dag in de grootste dankbaarheid leven voor de pure liefde die we mogen voelen 
hebben van onze prachtige wondertjes die nu de allermooiste vleugeltjes dragen. 

 

Als het verdriet en de pijn je even teveel wordt, kijk dan in je hart en om je heen, want net daar 

zal je hun onvoorwaardelijke liefde vinden. 

 

"Laat de liefde van onze wondertjes jullie elke dag omarmen, 

Laat onze wondertjes de zon haar zonnestralen onze harten terug verwarmen."  

 

"Onze engeltjes in de hemel, 

Voor altijd in ons hart." 

  

Over de auteur:   

Tessa Wuyts (1987) een alleenstaande moeder met een prachtig zoontje van acht jaar oud. Ze 

heeft door haar vele tegenslagen de moed weten te vinden om elk schijnbaar negatief aspect in 

haar leven om te zetten naar een positieve les. Door het verlies van haar dochtertje kwam ze in 

het dieptepunt van haar verdriet op het idee om zoveel mogelijk mensen en kindjes te kunnen 

helpen met haar ervaringen. Zo is “Brief uit de hemel” ontstaan. Een boek dat troost, liefde en 

hoop biedt… Hoop doet leven en liefde is de bron van ons bestaan. 

 

Inzien:   
Het boek kun je hier inzien.  
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